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Een Vickers Wellington (Wikipedia) 

 

 

 

In de nacht van 12 op 13 oktober 1941 was een vloot van 99 Britse vliegtuigen op een aanvalsmissie 

naar Bremen. Eén daarvan was de 2-motorige Vickers Wellington Mk.Ic-bommenwerper met serie 

nummer R1757. Al op de heenweg werd het toestel, gevlogen door piloot Arthur W. Jeffries, 

aangevallen door een Duitse nachtjager. Rond 21.45u stortte het vliegtuig in de buurt van de huidige 

Baarloseweg in Marknesse neer.  
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Het vliegtuig had een zeskoppige bemanning. Hieronder staan foto’s en personalia van hen. 

 

 

 

L. Rickard  (GB) 

 

 

 

Alleen staartschutter Leonard Rickard overleefde de crash (en de oorlog) door net op tijd het 

vliegtuig met zijn parachute te verlaten. Op zijn vlucht daarna kwam hij niet ver. Al de volgende 

dag – dus de 13de oktober – werd hij in Blokzijl in de kraag gevat. Vervolgens heeft hij 3,5 jaar in 

Duitsland krijgsgevangen gezeten.  

De overige bemanningsleden kwamen om bij de crash. Het lichaam van 2de piloot Hilyard  

L. Myers werd al snel gevonden. Hij is 16 oktober 1941 door de Duitsers met militaire eer in 

Kuinre begraven.  

                                   

           Graf P/O Hilyard L. Myers, Kuinre (foto T. Schuurman) 
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Het gebied in de Noordoostpolder waar de Wellington crashte was 

in 1941 nog nat en drassig.  Berging van het wrak was toen nog niet 

mogelijk. In 1943 werd op initiatief van de Duitse bezetter de 

locatie van het wrak - met daarin diep in de grond de overige vier 

bemanningsleden - gemarkeerd met een herdenkingskruis.  

 

 

 

 

 
Het kruis staat er niet meer op de kavel. Een replica - als onderdeel van het 

vliegeniersmonument in Marknesse – is geplaatst aan het begin van de Breestraat.  

Voor meer informatie over dit herdenkingskruis: zie Vliegeniersmonument 

Marknesse 
 

 

De vier nog in het vliegtuig ‘zittende’ vliegeniers werden pas geborgen bij het opgraven van de 

resten van het wrak in 1948. Het waren piloot Arthur W. Jeffries, navigator Percy F.M. Cooke, 

radiotelegrafist William C. Wood en boordschutter William H.S. Byers. Zij zijn begraven op de 

gemeentelijke begraafplaats in Emmeloord.   

 

 

 
De vier oorlogsgraven in Emmeloord, 1952 (links) en 2013 (rechts)  

    


